
Wandeling op “t’Grom” te Sint Katelijne Waver op 29/06/2024 

In plaats van een stadswandeling werd dit jaar gekozen voor een wandeling in een landelijke omgeving. We 
bezochten het groentenmuseum 't Grom te Sint-Katelijne Waver. 

Er schreven zich 16 personen in voor deze activiteit, slechts 11 personen slaagden erin die middag om hun wortels 
daadwerkelijk te verleggen naar de volle grond, in de volle zon. Kwam het misschien omdat het al wat laat in het 
seizoen was? 

Het idee was om daar, te midden van het groen en de restanten van dat verleden, de lokale Waverse 
tuinbouwpioniers te leren kennen. Een van die pioniers was Felix Brouwers, die een boek schreef waarmee tuinders 
konden leren hoe een modern groenteteeltbedrijf eruit zou moeten zien. Een andere, Henri Van de Werf, 
introduceerde de vroege bloemkool en, om de vrouwen niet te vergeten in dit verhaal, Pelagia Van Waeyenberg die 
als eerste aardbeien en druiven kweekte in een verwarmde serre in Sint-Katelijne-Waver. De betere zaai- en 
planttechnieken, de mechanisatie en vooral de toewijding van deze eerste tuinders zorgden voor betere 
werkomstandigheden en een hogere gewasopbrengst. Dit bracht welvaart in de regio en maakte Sint-Katelijne-
Waver tot het hart van de groentestreek. 

Onze gids door dit bloeiende stukje lokale tuinbouwgeschiedenis was, ook deze keer, Gaby De Boeck. 

Buiten, in de goed onderhouden tuin van het museum zagen we de rijke verscheidenheid aan oude, vergeten 
groenten naast nieuwe soorten, het zoemende insectenhotel, het weerstation van de tuinman met vandaag een lege 
regenmeter en een zonnemeter in volle actie evenals oude historische serres en groenteperken, ook wel gewenten 
genoemd, waar al generaties lang op deze manier hun gewassen lieten wortelden en tot bloei komen. 

   

   

 

https://www.tgrom.be/


   

 

Binnen, in het museum dat onderdak vond in een oude schuur, zagen we veel oude werktuigen met gebruikssporen, 
een installatie over een moderne tuinbouwserre en de metamorfose van de veiling, van hoe het er vroeger aan toe 
ging tot de digitale klokken van nu. 

   

   

  



Op het einde schoten we zelf ook wortel aan de groene waterkant bij “De Sportvissers“. 

 

Het was deze keer een heel ander publiek, waarschijnlijk mensen met groene vingers, die deze activiteit tot een zeer 
geslaagde wandeling maakte. Gelukkig was bij de afsluiter de zon nog steeds van de partij en zat er in elk glas een 
flinke dosis zonneschijn. 
 
Maar zoals elke plant zijn cyclus kent, zo kwam ook aan deze dag een einde en daarom, bij leven en welzijn, tot de 
editie van volgend jaar. 
 
 
Voor verslag en beeldmateriaal: 
Hugo Claes 
 

http://www.desportvissers.com/

