
Wandeling “Op stap met kunst” Mechelen – 23/09/2023 

Ook dit jaar was er een wandeling door ons mooie Mechelen, waarbij het steeds een uitdading is om een thema te 
vinden. In de editie 2023 werd het een “hybride” wandeling “Op stap met Kunst” waarbij we het erfgoed gingen 
ontdekken dat verschillende soorten van beeldende kunstenaars ons nagelaten hebben in de straten van Mechelen. 
Niet alleen beeldhouwwerk in brons of steen maar ook de meer vergankelijke, in de vorm van Street-Art. Onze gids 
was ook deze keer Gaby de Boeck, die ons begeleidde op de zoektocht naar bekende en minder gekende kunst. 

We vertrokken aan het Opsinjoorke op de Grote Markt … 

    

    

    



    

    

    

 



 

    

 

…. en eindigden bij het standbeeld van Margaretha van Oostenrijk, aan de andere kant van de Grote Markt. 
Hierboven kon je nog even stil staan bij van wat we, op stap door Mechelen, allemaal aan KUNST tegenkwamen. 
 
Weerom een geslaagde wandeling, waarbij de 25 deelnemers zowel het sportief, spiritueel en gastronomisch aspect 
zich zeer hadden laten smaken. 
 
Bij leven en welzijn tot de editie van volgend jaar. 
 
 
Voor verslag en beeldmateriaal: 
Hugo Claes 


