
Masterclass Champagne - Ontdek de beste champagnes samen met Peter Doomen 
Zaterdag 7 december 2024, 20:00 - 23:00 uur 

Met mijn zuster, Rita Claes, en haar vereniging, de Lierse wijnproeversgilde "Den Bloeyenden Wijngaerdt", werd een 
hybride organisatie opgezet voor een Champagne-Masterclass event, om samen met hen weerom de beste 
champagnes te ontdekken. Weerom, want dit is reeds de 2de editie. 

Die dag, omstreeks 19h30 druppelde de 1ste van de 13 ie-net deelnemers binnen in het CC Vredeberg in Lier, nat! 
Letterlijk, want het was aan het stormweren buiten. Nadat ik ieders naam noteerde op de aanwezigheidslijst kreeg 
ieder van hen het programma van de 6 voorgestelde champagnes, het nummer van de toegewezen zitplaats in de 
zaal en het bonnetje voor het 6de proevertje in de Foyer. Zelf kreeg ik de zorg toegewezen voor de 13 extra bonnetjes 
voor het hapje en de extra consumptie, ook in de Foyer. 

Tegen 20h00 was iedereen in de zaal geïnstalleerd, droog! Ook deze keer letterlijk te nemen want het was er gezellig 
warm in de oude cinemazaal, maar wel dorstig naar het champagne reisverhaal en de bijhorende proevertjes. 

Dan kondigde mijn zus de spreker, Peter Doomen, aan als de "Ambassadeur du Champagne 2013". Die nam ons 
gedurende een vol uur mee op een reis langs zeer bijzondere champagnes. Dat waren telkens echte pareltjes, en 
met de bijhorende tekst, proefde dat naar méér. Bij deze editie had Peter er bij zijn verhaal er in het bijzonder op 
gelet dat het publiek kon volgen zonder voorkennis. Dat nodigde het publiek uit tot een boeiend vraag en antwoord 
spel waar iedereen van genoot. Het applaus achteraf was dan ook oprecht hartelijk. 

   

   
… 



   

Nadien werd in de Foyer het 6de champagne proevertje uitgeschonken. Met al die proef-kennis kon dan uit het hele 
aanbod nog één gratis champagne-consumptie gekozen worden. Samen met het hapjes-schoteltje, als 
smaakversterker, werd daarvan ook geweldig genoten. 

   

   

Ondanks de zeer positieve reacties van het publiek op het verhaal van Peter én op de geproefde champagnes, bleven 
enkelen toch een beetje op hun dorst zitten. Figuurlijk deze keer, want van de meest (beg/h)eerlijke champagnes 
was de beschikbare voorraad nét iets te snel uitgeput. De Ambassadeur vertrouwde ons echter nog toe dat van de 
4650 champagneboeren hij een lijst van 280 heerlijke adresjes van wijnbouwers, die zelf champagne maken en 
verkopen, had samengesteld. Er is dus nog voor jaren een flinke voorraad van verborgen pareltjes beschikbaar. 
 
Daarom, bij leven en welzijn, tot een volgende editie, met hieronder de tekst van deze om nog na te genieten. 
 
Voor verslag en beeldmateriaal: 
Hugo Claes



 


